Pinksterviering op ‘t Weitje
Over “vreemde mensen” en (niet) springende dominees

Inleiding

Zeker al vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw (en misschien al eerder) worden er op tweede
Pinksterdag openluchtvieringen georganiseerd door de evangelisatieccommissies van de Hervormde en
Gereformeerde kerk. In die tijd worden die gehouden op het sportterrein van Veldwijk aan de Horsterweg,
maar bij slecht weer kan worden uitgeweken naar de Immanuelkerk. In de loop van de jaren negentig
gaan er stemmen op om de samenkomst te verplaatsen naar het Weitje en gebruik te maken van de
muziektent. In dit artikel probeer ik een schets te geven van die Pinkstervieringen. We zullen dan
ontdekken dat door tegenslagen heen iedere keer weer opnieuw deze gezamenlijke activiteit wordt
georganiseerd, maar ook hoe de verplaatsing van het sportterrein van Veldwijk naar Het Weitje plaats
vindt.

Jaren tachtig 20¢ eeuw

Uit het archief blijkt dat er in die jaren al ontmoetingen zijn op tweede Pinksterdag, onder de naam
Pinkstermeeting. De evangelisatiecommissies van de Hervormde en de Gereformeerde kerk slaan daarbij
de handen ineen. Er zijn programmaboekjes, er wordt door meerdere personen uit de Bijbel gelezen

en er wordt gebeden. Samenzang en zang door een koor of muziek door een combo wisselen elkaar af.
Centraal staat een meditatie of toespraak. Ook worden gedichten gedeclameerd. Het aantal bezoekers
varieert tussen de 200 en 300 personen. In de verslagen wordt meestal gesproken over een gezegend
samenzijn met actief- en randkerkelijken.

Jaren negentig 20° eeuw, eerste helft

Dit decennium begint in mineur omdat door onderbezetting in de commissie in 1990 geen
Pinkstermeeting kan worden georganiseerd. Ook de jaren daarna klinkt regelmatig de vraag of er wel mee
kan worden doorgegaan. Enerzijds omdat het iedere keer heel moeilijk blijkt om medewerkers enthousiast
te krijgen voor de organisatie. Anderzijds vraagt men zich ook steeds meer hardop af of de
randkerkelijken en niet- of anders kerkelijken wel voldoende bereikt worden. Ondanks de
aanloopproblemen blijkt de ontmoeting zelf iedere keer een mooie bijeenkomst te zijn, waar de
aanwezigen steeds dankbaar op terug kijken.

In de jaren 1991-1994 vinden ieder jaar de ontmoetingen tijdens Pinksteren plaats op het sportterrein van
Veldwijk. Aan het eind van dit artikel is een overzicht opgenomen, waarin de nog te achterhalen gegevens
over locatie, sprekers en zanggroepen e.a. zijn vermeld.

Ondanks de organisatorische hobbels wil men wel graag doorgaan met deze Pinkstervieringen, maar wel
op een andere manier. Het moeten evangelisatiediensten worden met de medewerking van de plaatselijke
kerken.

Van binnen naar buiten

In onze eigen Evangelisatiecommissie is het Lucré Borgmeier-Koster die pleit voor de verplaatsing van
de open luchtviering naar het Weitje. Daar krijgt zij niet direct de handen voor op elkaar: “Midden in de
herrie”.

Maar de motivering overtuigt: “Toen de Heilige Geest in Jeruzalem werd uitgestort was er een groot feest
aan de gang. Wij doen net alsof Jezus en Zijn Geest voor de kerk gekomen is maar dat is niet zo. Hij is
voor de wereld gekomen. Daarom dus niet alleen vieringen binnen de kerkmuren of diep in het bos.”

Het heeft wat voeten in de aarde en er is behoorlijk wat achterstallig onderhoud op het Weitje, maar het
idee wordt overgenomen en verder uitgewerkt.

Van buiten naar binnen

Op 5 juni 1995 is het dan eindelijk zover. Voor het eerst sinds lange tijd geen openluchtviering aan de
rand van het dorp maar in het centrum. Afscheid is genomen van het sportterrein van Veldwijk waar
tientallen jaren de vieringen gehouden werden.

De Pinkstermeeting op tweede Pinksterdag vindt nu voor het eerst plaats op het Weitje nabij het centrum
van Ermelo. Een uitnodigende locatie waar het ook mogelijk is dat passanten blijven luisteren.



Spreker is dhr. J. van der Vecht, die het thema ‘het vuur ontstoken’ behandelt. Muzikale medewerking
wordt verleend door het Christelijk Harmonieorkest Crescendo o.1.v. de heer W.J. Groothuis.

In het jaarverslag 1995 van de Interkerkelijke EC lezen we “dat deze dienst kan terugzien op een goede
samenkomst, mee door het goede weer, maar bovenal door de gebruikte locatie, de muziektent op ‘het
Weitje”. Voor het eerst in decennia mochten we van de gemeente Ermelo gebruikmaken van deze centrale
plaats. Er waren plusminus 300 bezoekers, naar onze indruk waren daar ook heel wat mensen bij die niet
de vaste kring bezoekers behoorden.”

In de notulen van de Gereformeerde EC van 6-9-1995 wordt het volgende opgetekend:

“Naast enkele op- en aanmerkingen wat de inhoud van de dienst betreft, zijn we toch positief gestemd,
zeker wat de nieuwe locatie betreft (het Weitje). Er waren aanmerkelijk meer belangstellenden dan
voorgaande jaren. Wenselijk is dat de werkgroep vroegtijdig met de organisatie begint, zeker wat het
zang- en muziekrepertoire betreft.”

Toestemming en vergunning

Voor de vieringen op het Veldwijkterrein moet ieder jaar toestemming van de directie worden gevraagd.
Die medewerking wordt alle jaren welwillend verleend. Nu men het evenement wil verplaatsen naar het
Weitje, is een vergunning van de gemeente Ermelo vereist.

Reeds op 17 januari 1995 wordt aan de gemeente verzocht om gebruik te mogen maken van de
muziektent, voor de Pinkstermeeting op tweede Pinksterdag, 5 juni 1995, ’s morgens van 10-11 uur.
Begin april is er een mondelinge toezegging maar deze moet nog schriftelijk worden bevestigd.

Op 24 mei 1995 komt het verlossende antwoord van Burgemeester en Wethouders, gericht aan de
Interkerkelijke Evangelisatie Commissie, dat zij toestemming verlenen voor het gebruik van de
muziektent, in verband met een samenzang op 2° Pinksterdag, 5 juni 1995,

Jaren negentig 20° eeuw, tweede helft

In de erop volgende jaren zit het de commissie bepaald niet mee bij het organiseren van de jaarlijkse
ontmoeting. Al in 1996 moet vanwege minder goede weersomstandigheden worden uitgeweken naar de
Oude kerk, waardoor het effect van het beoogde buitengebeuren (de kerk naar buiten) enigszins teniet
gedaan wordt. In 1997 moet de Pinkstermeeting worden afgelast, omdat de predikant die zou voorgaan,
Ds. Eendebak te Harderwijk, door ziekte verhinderd is. Een en ander is voor de organisatoren erg
teleurstellend: zodat er besloten is in de toekomst betere voorbereiding te hanteren door middel van
alternatieven. In een plaats met zoveel dominees moet toch een “inspringer” te vinden zijn, zo verzucht
men.

In 1998 en 1999 kan de Pinkstermeeting gewoon doorgaan en is er tevredenheid over het aantal
bezoekers. Wel wordt opnieuw geconstateerd dat er veel bekende kerkmensen zijn geweest, maar er
waren ook “vreemde” mensen waaronder hopelijk ook randkerkelijken. Het vermoeden bestaat dat het
jeugdkoor de Rejoice Singers uit Harderwijk ook de nodige passanten heeft getrokken.

In de EC wordt gediscussieerd over de vraag hoe nog meer passanten en randkerkelijken te trekken. Dat
wordt een agendapunt voor de volgende vergadering(en).

Ook hele praktische zaken vragen de aandacht: “De collecte heeft f. 546,55 opgebracht terwijl de
uitgaven zijn: koor f. 400,--, voorganger f. 100,-- terwijl de onkosten nog niet bekend zijn, doch deze
zullen zeker minder dan f. 100,-- zijn. De na afloop aangeboden koffie, thee en frisdranken zijn
beschikbaar gesteld door de Maranathakerk, Het Kerkelijk Centrum en de Oude kerk. Waarschijnlijk zal
alleen de Maranathakerk een rekening sturen.”

Omdat in 2000 het ledenaantal van de IEC fors is teruggelopen, heeft men moeten besluiten om voorlopig
met de IEC te stoppen. Er vindt dat jaar dan ook geen gezamenlijke Pinksterdienst plaats.

De Geest stopt niet,

maar waait wel in Zijn eigen tempo , hoe graag wij daar ook invloed op willen hebben. Gelukkig hebben
we kunnen constateren dat vanaf 2001 wel, vrijwel jaarlijks, de Geest van Pinksteren is blijven waaien
vanuit het centrum van ons mooie dorp Ermelo. In 2023 is inmiddels sprake van een interkerkelijke
viering op eerste Pinksterdag om 11.30 uur, zodat zij die dat willen eerst nog hun eigen kerkdienst kunnen
bezoeken. Het aantal deelnemende kerken is groter dan ooit. De gezamenlijke Pinksterviering is nu een
initiatief van de RK Goede Herderkerk, Zendingskerk, Maranathakerk, Immanuelkerk, Nederlands
Gereformeerde Kerk (Van Beekweg), Oude Kerk, Westerkerk, Kerkelijk Centrum, Evangeliegemeente
Ermelo, Nieuwe Kerk, Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlandse Gereformeerde kerk (Rehoboth).



Bij de viering zijn voorgangers uit verschillende kerken betrokken. Er is muziek en zang en er wordt
gebeden. ledereen is van harte welkom om deel te nemen aan deze Pinksterviering, ongeacht
leeftijd of achtergrond. Er is geen speciaal programma voor kinderen, maar er is wel aandacht voor

de kinderen in de viering.

Overzicht pinkstervieringen 1982-2003

Jaar | Locatie Spreker Muziek Opkomst
1982 | Veldwijkterrein Ds. H. van Veen Combo
(Woudenberg)
1983 | Veldwijkterrein Jeugdevangelist Gert Combo ‘Only one way’ uit
van de Bos (Ede) Gramsbergen
1986 | Veldwijkterrein Ds. Rob van Essen Zanggroep
1987 | Immanuelkerk Ds. Kraan Jeugdkoor uit Putten Matig
1988 | Veldwijkterrein | Ds. Sybrandi (Lelystad) | Mw. Noordemeer 300
(zangleiding)
1989 | Immanuelkerk Ds. Sybrandi (Lelystad) 250
1991 | Veldwijkterrein | Ds. P. Boomsma Jeugdkoor The Whitnesses 200
(synodevoorzitter) uit Ermelo
1992 | Veldwijkterrein Ds. R. van Essen Gospelgroep Jubal
1993 | Veldwjjkterrein Ds. Eugene Poppe De Koperblazers uit Putten 130
(Agape)
1994 | Veldwjjkterrein | Ds. Jacques P. Helder Chr. Harmonie Crescendo 150
1995 | Weitje Dhr. J. van der Vecht Chr. Harmonie Crescendo 300
1996 | Oude Kerk Ds. Ch.A.E. de Groot Chr. Harmonie Crescendo 125
(Barneveld)
1997 | niet
1998 | wel 300
1999 | wel Jeugdkoor de Rejoice 300
Singers uit Harderwijk
2000 | niet
2002 | Weitje Russisch koor Ecclesiastes | groot
2003 | Grasveld bij Ds. Jaap Zijlstra Jaap Vliek op accordeon goed
Maranathakerk *

* Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de muziektent.
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