
	
	

	  Archivaria (17)  
 

Onregelmatig verschijnende informatie  
vanuit het oude archief 

van de Gereformeerde Kerk van Ermelo 

	
Post voor de dominee 
 
U heeft allemaal wel eens een nieuwsbericht gelezen of gehoord dat een brief of kaart tientallen jaren 
onderweg is geweest voordat deze de geadresseerde bereikt. (Voor de jongeren: vroeger stuurden de 
mensen elkaar brieven en kaarten als zij contact wilden.) We halen dan glimlachend onze schouders op en 
gaan snel over tot de orde van de dag. Anders wordt het als zo’n situatie zich in onze eigen omgeving 
voordoet en dat is misschien nu wel het geval. Wat is er nl. gebeurd? 
 
Een eeuw later 
Als Aletta van Meer op een zekere dag in januari dit jaar nietsvermoedend de deur naar het kerkelijk 
bureau opent, ligt er op de mat een briefkaart. Daar is op zich niets vreemds aan, totdat de postwaarde van 
de briefkaart opvalt, nl. 5 cent. Echt verrassend wordt het echter als zij ziet dat de kaart gericht is aan  
“Weleerwaarde heer Ds. B. van Halsema, Geref. Predikant, Ermelo”. Uit de datering op de achterzijde 
blijkt dat dit in 1928 is, bijna 100 jaar geleden dus. 
 
Op die achterzijde is het volgende te lezen.		
	

 
 
Transcriptie 
Nu ben ik wel enigszins gewend om oude(re) handschriften te ontcijferen, maar hier kwam ik toch niet 
helemaal uit. Daarom ben ik te rade gegaan bij een nichtje van mij (dat niet alleen dezelfde naam draagt 
als ik, maar ook deels dezelfde interesses heeft.) Louise heeft het vak Paleografie	als	onderdeel	van	
haar	studie	gevolgd	en	wist	voor	mij	de	ontbrekende	woorden	te	herleiden.	Samen kwamen we tot 
de volgende vertaling. 



 
Sneek, Donderdag ‘28 
 
W. Vr. (Waarde of Weleerwaarde vriend.) 
Uw besluit om te komen verblijdt ons zeer. Aan het cad.. (cadeau) kun jullie met genoegs mee 
doen. Het wordt een tafel met kleedje en sierkom. Tot Maandag dus.  
E. rekent erop jullie te logeren maar wil graag zekerheid. 
Vele gr. (groeten) 
U 
A L J W Ael. 
 
Omdat de briefkaart aan de predikant Van Halsema is gericht, mogen wij nu, 94 jaar later, toch wel een 
beetje nieuwsgierig zijn naar de betekenis van dit alles, toch? Was het een familieaangelegenheid of 
waren het oude vrienden uit Friesland. Voordat Ds. Van Halsema naar Ermelo kwam in 1920, stond hij in 
Hallum (Fr.), dus dat kan ook de connectie zijn. 
 
Raadsels  
Terwijl we hier dus enigszins “door een spiegel in raadselen” kijken, dringt ook een andere vraag zich op, 
nl. “Wie heeft de bewuste kaart door de brievenbus van het kerkelijk bureau gedaan?” Was het werkelijk 
de bezorger van Post.nl? En komen wij dan in aanmerking voor (eventueel een deeltje) van de 2 miljoen 
euro die dat bedrijf moet betalen omdat het in 2019 de bestelnorm van één dag niet volledig heeft 
gehaald? 
Voordat we ons rijk gaan rekenen moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat een 
gemeentelid deze kaart tegenkwam en onder het motto ‘weggooien kan altijd nog’ bij zichzelf dacht dat 
hij/zij misschien een archivaris er nog blij mee kon maken. Als toevallige vondst, b.v. (Zie Archivaria 6 
in Antenne van 4 december 2020 over Serendipiteit.)	En	als	dat	laatste	zo	is,	kan	hij/zij	ons	misschien	
ook	wat	meer	vertellen	over	de	herkomst	van	deze	kaart.	Ik	wacht	gespannen	op	een	reactie.	
	
Wat	‘nut’	het	ons,	tenslotte,	dat	wij	dit	alles	weten?	Ach	eigenlijk	niets,	maar	het	is	wel	aardig	en	er	
zijn	ook	mensen	die	het	leuk	vinden	om	zulke	dingen	te	schrijven	en	te	lezen.	
In	twee	volgende	nummers	hoop	ik	weer	een	en	ander	met	u	te	delen	over	de	‘echte’	geschiedenis	
van	onze	kerk.	
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